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Hallo bewoners en omwonenden van de ‘Dijkzicht’ flat, ook
wel bekend als de blauwe flat aan de Kustweg in Delfzijl. 

Sinds begin februari 2023 is er een werkgroep bezig om een
plan te realiseren voor een muurschildering op de zijgevel van
de flat. Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief
meenemen in het traject, de werkgroep aan u voorstellen en u
meenemen in waar we staan op dit moment.

De werkgroep: 

Hallo, graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Danny Frankes ik ben 48 jaar en vader van 2 prachtige
kinderen. Een dochter (24) en een zoon (20) en wij wonen in Appingedam. Inmiddels werk ik bijna 14 jaar voor
woningstichting Acantus als huismeester op de Dijkzicht en de Naterijflat. Dit werk doe ik met enorm veel
plezier en hoop dit ook zeker nog jaren te mogen doen. Mijn functie is met name het aanspreekpunt zijn voor
bewoners en stakeholders m.b.t. allerhande voorkomende zaken. Het schoonhouden van de flats doe ik ook
zelf en daar zijn de bewoners maar wat blij mee. Waarom zit ik bij de werkgroep ‘Kunst aan de Dijk’? Ten
eerste omdat het een erg leuk project is ik er van zo dichtbij alles van meekrijg en tevens mee kan denken over
allerlei zaken die erbij komen kijken. Ten tweede omdat ik als tussenpersoon van Acantus en de werkgroep
korte lijntjes heb.  Groeten Danny!

Hallo! Mijn naam is Edo Ladage, 35 jaar oud en vanuit het Bewonersplatform Eemsdelta neem
ik deel aan de werkgroep ‘Kunst aan de Dijk’ Ik ben zelf geboren in de Naterijflat aan de
Kustweg (die met de dierenweide) en voor een groot deel in Delfzijl –Noord opgegroeid. 

Ik vind het dan ook hartstikke leuk om op deze manier gezamenlijk creatief bezig te zijn voor
de wijk. Graag zou ik daarom mensen uit de buurt van harte welkom te heten om mee te doen

met dit project! Groeten van Edo! 

Ik ben een geboren en getogen Delfsielster en een trotse ook! 
 Ik werk inmiddels al meerdere jaren mee aan diverse kunst-cultuur en theaterproducties projecten voor

o.a. het IVAK. Door de jaren heen heb ik mooie resultaten gezien hoe kunst en cultuur hand in hand gaan
en het een brug kan slaan, een verbinding kan maken tussen mensen die elkaar anders wellicht niet hadden

ontmoet. Met veel plezier zit ik dan ook in deze werkgroep en hoop ik dat ik samen met nog vele anderen
uit de wijk Bornholm kan werken aan de realisatie van een fantastisch street-art project. Wat kan ik verder

nog over mijzelf vertellen… Gek op de zee, op warmte, op reizen om andere culturen te ontmoeten. Owh ja
en gek op koffie, hopelijk binnenkort met mensen uit de flat(s) en de wijk.

Hallo, ik ben Ada!
Als cultuurcoach bij IVAK werk ik nu drie jaar met
veel passie aan projecten die
 kunst en gemeenschap verbinden. Mijn eerste grote
avontuur in de kunst was een
 indrukwekkende muurschildering op een sloopflat
van 10 verdiepingen. Het werd
 een bijzonder plek, tijdens corona, toen we elkaar
moesten vermijden. Deze plek werd een
ontmoetingspunt in de buitenlucht, waar
voorbijgangers samenkwamen om te kijken, te
genieten en met elkaar te praten. Het was geweldig
om te zien hoe kunst mensen samenbracht en een
gevoel van verbinding creëerde. Met dit nieuwe
project in Delfzijl Noord hoop ik weer een plek te
creëren waar we elkaar kunnen ontmoeten,
inspireren en samen kunnen genieten van de
schoonheid van kunst. Gewoon bij jou om de hoek. Ik
kijk ernaar uit om samen met jullie deze kleurrijke
toevoeging aan de buurt te realiseren!

Heehee, ik ben Mandy! Sinds een
paar maanden werk ik als

cultuurcoach bij IVAK. Ik woon in
Groningen, maar ben geboren en

getogen in Delfzijl. Mijn liefde voor
kunst en cultuur verspreid ik het liefst

zoveel mogelijk in de regio, want
kunst maakt het leven een stuk

mooier! Dit geweldige project draagt
daar zeker aan bij. hopelijk tovert het

kunstwerken een lach op vele
gezichten!



Waar we op dit moment staan:
Acantus, de eigenaar van de flat is akkoord en de gemeente is op de hoogte. 

Subsidies zijn inmiddels aangevraagd en grotendeels toegekend en tevens wordt er
een gedeelte van het project gesponsord in natura.

Ook de kunstenaar is inmiddels bekend, Michel Velt uit Groningen is degene die de
muurschildering op de flat gaat maken.

En tevens het startmoment! Michel begint in mei 2025 te werken aan deze enorme
muurschildering!

Nu we al zo ver zijn met de uitwerking van dit project
en het echt gaat gebeuren worden wij steeds

enthousiaster en gaan we ook de kinderen en jeugd
betrekken bij dit prachtige initiatief! Hiervoor hebben

wij een randprogrammering bedacht 
Filip Riskoo hebben wij bereid gevonden om met

jongeren de elektriciteitshuisjes op te vrolijken met art
work. Daarnaast gaat stichting Kans en Kunst uit

Delfzijl een kunstwerk maken met kinderen uit de wijk.

De Kunstenaar! 
Michel Velt

Ook de kunstenaar heeft ontzettend
veel zin in het maken van dit
gigantische kunstwerk! ‘’Dit wordt een
van de grootste muurschilderingen van
het land. Als kunstenaar uit Groningen
lijkt het me geweldig om de provincie
op de kaart te zetten met zo’n
bijzonder kunstproject’’
Wil je meer weten over Michel en zijn
werk? Kijk dan op zijn Instagrampagina
@Michelvelt

Werk van Michel Velt op de Loodskotter Eems No 1 

En nu?
U als bewoner mag stemmen over het
thema welke op de zijgevel komt!

Via het onderstaande formulier!

Stem op uw keuze! Dit kan t/m vrijdag 28 maart 2025 door het briefje
met uw voorkeur te deponeren in de brievenbus van de huismeester

Danny Frankes. Bij de brievenbussen buiten de blauwe flat:
Huisnummer 45

Daarnaast kunt u nog steeds meedoen aan dit fantastische project. Wilt u alsnog ook aansluiten bij de overleggen van de werkgroep, of
bijvoorbeeld straks koffie schenken bij de opening? Er is van alles mogelijk. Meld u zich dan aan! Wilt u eerst meer weten over dit project? Dan
kunt u ook een email sturen naar kunstaandedijkdelfzijl@gmail.com
 
We hopen op vele reacties en u straks allemaal te mogen zien!!

NATUUR MENSEN MARITIEM

VERBINDING VRIJ WERK


